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Vertelling 4–7 jaar

Praten in de nacht
Het is nacht in Jeruzalem.
In de meeste huizen is het donker; de mensen slapen.
Maar in een huis brandt een lichtje. Daar praat Jezus met een meneer.
Die meneer heet Nikodemus. Nikodemus is een leraar: hij vertelt de mensen over God.
Maar vannacht is Nikodemus bij Jezus gekomen om zelf iets te leren.

‘Als je bij het koninkrijk van God wilt horen…’ vertelt Jezus, ‘dan moet je opnieuw 
geboren worden.’
Nikodemus kijkt verbaasd. En dan begint hij een beetje te lachen. ‘Maar dat kan toch 
helemaal niet!’ roept hij. ‘Je kunt toch niet terug in de buik van je moeder gaan en nog 
een keer geboren worden?’
Jezus lacht ook even. Maar dan vertelt Hij verder: ‘Wat Ik bedoel, is dat je helemaal 
opnieuw moet beginnen. Als Gods kracht bij je komt, dan lijkt het of je een nieuw 
mens bent.’

‘Een nieuw mens…’ mompelt Nikodemus, terwijl er een rimpel in zijn voorhoofd 
verschijnt. ‘Maar hoe kan dat dan?’
Jezus schudt zijn hoofd. ‘Jij bent toch een leraar, Nikodemus? Hoe kan het dan dat je 
dit niet begrijpt? Begrijp je niet dat God alles anders maakt?’

‘Nou…’ zegt Nikodemus, ‘ik weet niet…’
‘Er is nog heel veel dat je niet weet’, zegt Jezus vriendelijk tegen hem. ‘Dit is nog maar 
het begin.’
Jezus en Nikodemus praten nog lang verder, in dat huis in de nacht. Ze praten door 
tot het weer een beetje licht begint te worden. Dan gaat Nikodemus naar huis, door 
de rustige straten van de stad. Hij heeft veel geleerd. Maar hij heeft ook nog een hoofd 
vol vragen!

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Nikodemus praat met
Jezus. Stel je voor dat jij met Jezus
kon praten, wat zou je dan willen

vragen? Waarom?

p
Spel: Hoe ziet iemand eruit die aan het
denken is? Doe een standbeeld spel.
Spreek de volgende tekst uit. Bij ‘vries’

gaan de kinderen als een standbeeld staan:
Nikodemus wandelt in de nacht naar Jezus, het
is heel donker. Hoe loop je dan? Vries.
Nikodemus heeft een hele moeilijke vraag aan
Jezus. Bedenk er eens eentje? Vries.
Jezus praat tegen Nikodemus en Nikodemus
luistert heel goed. Vries.
Nikodemus snapt het niet en schudt met zijn
hoofd. Vries.
Nikodemus denkt heel diep na. Vries.
Nikodemus gaat naar huis en zwaait. Vries.
Nikodemus loopt en het is een stuk lichter nu.
Ondertussen voelt zijn hoofd zwaar van het
denken. Vries.

s
Creatief: Teken een groot licht voor
Nikodemus die in het donker praat
met Jezus. Gebruik goudverf aan

de randen van de lichtstralen. Wanneer kun
je beter denken, als het licht is of als het

donker is?

Vertellen
We moeten praten
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